
 
Liturgie doopdienst 

in ‘De Oude Mattheüs’ 
Palmpasen 13 april 2025 

 
waarin gedoopt wordt: 

Janna Elisabeth te Biesebeek 
 

 
 
 

Voorganger: ds. Jan Struijk 
Vertegenwoordiger Kerkenraad: Dinie Bouwmeester 

Lector: Ria Lammers 
Organist: Ad Krijger 

m.m.v. One Voice uit Wierden 
 



• Welkom en mededelingen - (we gaan staan) 

• Zingen: lied 218 
 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
2. Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God, voor al wat leeft, 
Dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat Gij mij vergeeft. 
 
5. Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
Dank U, dat ik nu weet daarvan, 
Dank U, o God, ik wil U danken, 
dat ik danken kan. 
 

• VK. Bemoediging en groet 
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft  
die trouw blijft in alle tijden 
en nooit loslaat waaraan hij ooit begonnen is. Amen 

• VK. Drempelgebed 
Vandaag nodigen we U uit: Kom binnen in ons leven. 
Laat ons Hosanna zingen. Gezegend zult U zijn! 
En morgen, hoe zal dat zijn? Zullen we dan nog juichen? 
Hoe snel zijn we vergeten, kan de stemming omslaan. 
We gaan met U op weg, tenminste, dat proberen we, 
struikelend, vragend, tastend, vertwijfeld. 
We gaan met U op weg naar kruis en graf, 
door duisternis en stilte, op weg naar het licht. 
Vandaag nodigen we U uit: Kom binnen in ons leven. 
Laat ons Hosanna zingen. Gezegend zult U zijn! Amen. 
 

• One Voice: From the ends of the earth  
 
Van het eind van de aard’ en de verste hoeken roept Hij ons 
Elke natie en tong Allen samen aanbidden Jezus  
Uit elke stam weerklinkt een stem Laten wij juichen voor Hem!   
 



Door de eeuwen van tijd met de heil’gen die voor ons kwamen 
ook wij sluiten ons aan  En bezingen al Zijn namen       
Stromen van liefde storten neer Zing voor de hemelse Heer! 

Refrein: Waardig, waardig Waardig het Lam en Zijn strijd 
U bent Heilig en Machtig Aanbidden wij uw grote Naam 

Halleluja. De schepping zingt Halleluja, halleluja! Lofprijs de Heer!  
 

• Groet 

• Kyriëgebed, afgesloten met: 
Liefdevolle God, schepper van al wat leeft, ontferm u over ons 
Jezus Christus, dienaar van mensen ontferm u over ons  
Heilige Geest, adem van ons leven ontferm u over ons. Amen. 
 

• One Voice: Agnus Dei - Waardig is het Lam 
Halleluja, halleluja, want de Heer God Almachtig regeert 
Heilig, heilig bent U Heer God Almachtig 
Waardig is het Lam, waardig is het Lam 
 

• Zingen: ‘Laat de kinderen…, terwijl Janna wordt binnengedragen 
 
1. Laat de kind'ren tot Mij komen, alle alle kind'ren 
Laat de kind'ren tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren.  
Want de poorten van mijn rijk staan voor kind'ren open, 
laat ze allen groot en klein bij mij binnen lopen. 
 
2. Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk bij Mij binnen lopen. 
 

• Inleiding op de doop 

• One Voice: No longer slaves 
Ik hoor een melodie, als een symfonie. U omringt mij met een lied  
U bevrijdde mij van mijn vijanden en neemt mijn angsten weg. 
Ik ben niet langer een slaaf van angst; Ik ben een kind van God.  
U hebt mij gezien In mijn moeders schoot; liefde riep mijn naam  
Nu ben ik uw kind, een deel van uw gezin; Uw hart klopt in mijn hart. 
U spleet de zee zo dat ik er door heen kon. U gaf mijn voeten vaste 
grond. U redde mij, nu sta ik hier en zing;  
ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. 
 



• Naamgeving 

• Zingen: ‘Verbonden met vader en moeder’ 
 

     
                

2. Je bent al een tijdje bij mensen,  
je naam is bij ons al vertrouwd 
en dus is het tijd om te vieren,  
dat God die je kent, van je houdt. Refrein 
 
3. Je bent een begrip aan het worden;  
steeds meer mensen noemen je naam; 
ook God begint jouw naam te roepen  
en dus zijn wij hier nu tezaam. Refrein 
 
4. Nu mag je gaan leven met mensen  
verbonden in liefde en trouw 
omdat zij vandaag bij dit dopen  
Gods Naam legden naast die van jou. Refrein. 
 

• Doopvragen 
Aan Erjan en Marije 
- Beloven jullie dat je je kind zult voorgaan op de weg die Jezus 

ons heeft gewezen, in woord en daad? 



- Beloven jullie haar vertrouwd te maken met de verhalen van de 
bijbel die van de Heer en zijn weg met de mensen vertellen? 

- Beloven jullie haar alles te geven wat zij nodig heeft: een veilig 
thuis, dagelijks brood, een glimlach, een hand die vasthoudt, 
maar ook ruimte geeft, opdat zij haar eigen bestemming kan vin-
den? 

- En beloven jullie je kind trouw te blijven, wat de toekomst ook 
brengt, hem niet los te laten, zoals God ons vasthoudt? 

 
Antwoord van de doopouders 
 

• Doopbediening 

• Zingen: Lied 354: 4 en 5 
 
4. Dat teken is een heilgeheim: 
God wil met jou verbonden zijn. 
Hij is nabij waar jij ook bent, 
omdat Hij je bij name kent. 
O Heer, bevestig ons bestaan, 
noem ons bij onze naam. 
 
5. Zo komt jouw leven aan het licht, 
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 
Gods adem heeft je aangeraakt 
en jou tot bondgenoot gemaakt. 
O Heer, bevestig ons bestaan, 
noem ons bij onze naam. 
 

• Ontsteken van de doopkaars 

• Tot de gemeente (staande): We nemen als gemeente Janna op in 
ons midden en we bewaren haar in woord en daad bij het hartsge-
heim van de gemeente. 
 

• Zingen: lied ‘Zoals de vlinders leven’ (mel. lied 841) 
 
1. Zoals de vlinders leven voor bloemen en de zon 
zó ben jij ons gegeven vanuit de levensbron 
om met ons door te dagen naar licht en toekomst toe 
door God te zijn gedragen, zijn liefde wordt nooit moe 
 
 



2. Zoals de verre vogels op zoek zijn naar hun land 
zó ben jij hier gekomen, geschenk uit God zijn hand. 
Wees welkom, kind van mensen en weet je bij ons thuis. 
Deel onze diepste wensen, Gods zegen zij jouw huis. 
 

• Kinderen gaan de kerk uit 

• Lezing: Filippenzen 4:4-7;  Johannes 12: 12-19 (lector) 

• One Voice: Hands in the air 
 

Met mijn handen omhoog, met mijn longen vol kracht, 
Zal mijn hart zingen:  
“Zegen is Hij die komt in de Naam van de Heer. 
Met mijn handen omhoog en mijn ogen betraand. 
Aanschouw de Zoon!  
Zijn liefde bracht Hem bij ons in de Naam van de Heer. 
Met mijn handen omhoog, zegen is Hij 
Hosanna! Hosanna! 
Zegen is Hij die komt in de Naam van de Heer. 
Palmtakken zwaaiend, ik dring me naar voor. 
En met alle mensen, vreugdevol zing ik het uit 
In de Naam van de Heer. 
 

• Preek 

• Zingen: lied 552: 2 en 3 
 
2. Zijn intocht werd tot teken, 3. Dit is een dag van zegen, 
tot hoeksteen van het recht; een dag van feest en licht, 
van vrede kwam Hij spreken, van palmen hoog geheven, 
van leven warm en echt.  van zon en vergezicht. 
Gezegend is zijn Naam.  Geef ons vandaag de moed 
Hij heeft aan ons zijn leven het met uw naam te wagen, 
en liefde doorgegeven  uw vrede uit te dragen. 
tot grond van ons bestaan. Looft God, want Hij is goed! 
  

• Dankgebed en gebeden, telkens afgesloten met: Zo bidden we sa-
men: Heer onze God wij bidden U, verhoor ons. 

o stil gebed 

o onder het zingen van lied 1011 worden kaarsen ontstoken 
Da pacem Domine, da pacem Domine in diebus nostris  

o Onze Vader 



• Collecte. One Voices zingt: How can I keep from singing 
 
Er is een eindeloos lied, dat klinkt in mijn ziel. 
Ik hoor de muziek klinken 
en ook al komen de stormen, ik houd mij vast aan mijn rots 
 
Hoe kan ik wegblijven van U lofprijzen. 
Hoe kan ik vaak genoeg zeggen hoe groot Uw liefde is. 
Hoe kan ik wegblijven van het roepen van Uw Naam. 
Ik weet dat ik geliefd ben door een Koning 
en dat maakt dat mijn hart wil zingen. 
 
Ik zal mijn ogen opheffen in de donkerste nacht 
want ik weet dat mijn verlosser leeft 
En ik zal met U wandelen wetende dat U mij er doorheen helpt. 
Ik zing de liederen die u ons geeft. 
 
Ik kan zingen in moeilijke tijden en zingen als ik win. 
Ik kan zingen als ik een misstap bega en weer de fout in ga. 
Ik kan zingen omdat U mij op optilt, omdat U er bent 
Ik kan zingen omdat U mij hoort Heer als ik tot U bidt. 
 
Ik kan zingen met mijn laatste adem want ik weet 
dat ik zal zingen met de engelen en heiligen rondom Uw troon. 
 

• Zingen (we gaan staan): lied 423 
 
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
 
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
 
3. Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 



• One Voice en allen: The Blessing – de zegen 
    

The Lord bless you and keep you;    
Make His face shine upon you and be gracious to you.  
The Lord turn His face toward you    
And give you peace. (2x dit couplet) 
 
Amen (6x) 
 
The Lord bless… amen (6x) 
      
May His favor be upon you     
and a thousand generations     
and your fam’ly and your children    
and their child’ren and their child’ren (3x couplet)   
 
May His presence go before you,    
and behind you, and beside you,    
all around you and within you,     
He is with you, He is with you.     
 
In the morning, in the evening,     
in your coming and your going,     
in your weeping and rejoicing.     
 
He is for you, He is for you, (4x)    
   
Amen, amen, amen (5x)     

 
• Zegen 

In ons hart en in ons huis DE ZEGEN VAN GOD 
In ons komen en in ons gaan DE VREDE VAN GOD 
In ons leven, op onze zoektocht, DE LIEFDE VAN GOD 
Bij het einde, nieuw begin, DE ARMEN VAN GOD  
OM ONS OP TE VANGEN, THUIS TE BRENGEN. Amen. 
 

• Orgelspel (we gaan zitten) 


