Morgengebed 26 oktober 2025, Thema: Bidden op vele manieren
e \Welkom, daarna gaan we staan
e We zingen Lied 207: 1
e Openingsvers
Gij die het sprakeloze bidden hoort
achter de woorden die wij tot U roepen
Gij die de mensen ziet zoals geen mens.
Gij die uw woord in ons hebt neergelegd
in den beginnen als een bron van weten.
Gij die ons hebt geschapen naar U toe.
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan,
heradem ons dat wij in U volharden.
Doe lichten over ons Uw lieve naam.
e We zingen Lied 195, daarna gaan we zitten
e Uitleg verschillende vormen van morgengebeden
¢ Inleiding en lezen morgengebed Bonhoeffer
In de vroegte roep ik tot U, o God / Help me bidden
En al mijn gedachten te wijden aan U. / Ik kan het niet alleen.
In mij is het donker, maar bij u is er licht,
Ik ben eenzaam, maar u laat mij niet in de steek,
Ik ben angstig, maar u steunt mij,
In mij is onrust, maar bij u is er vrede,
Ik ben verbitterd, maar u bent geduldig,
Ik kan uw wegen niet begrijpen,
Maar u kent de weg die ik gaan moet.
Vader in de hemel,
Ik loof u en dank u voor de rust van de nacht,
Ik loof u en dank u voor de nieuwe dag
Ik loof u en dank u voor al uw goedheid en trouw
In het leven dat achter mij ligt. / U deelde veel goeds aan mij uit,
Laat mij nu ook het zware gewicht uit uw handen ontvangen.
U laadt niet meer op mijn schouders dan ik kan dragen.
U weet wat het allerbeste is voor uw kind.
Jezus Christus, mijn Heer, / U was net als ik arm ellendig,
gevangen verlaten, / leder menselijk lijden kent u,
U blijft bij me, als niemand mij nog helpt,
U vergeet me niet en zoekt me,
U wilt dat ik u zie en me omkeer naar u,
Heer, ik hoor uw roepstem, ik volg u. Help mij.
Heilige Geest, / Schenk mij geloof,
Dat me van wanhoop en zonde verlost.
Schenk me de liefde tot God en de mensen,
Die alle haat en verbittering doodt, / Schenk me de hoop,
Die me bevrijdt van depressie en vrees.
Leer mij Jezus zien en zijn wil doen. Amen.
e We zingen Lied 207: 3 en 4
¢ Inleiding en lezen morgengebed Corrie Kopmels
De ochtend kruipt langs de gordijnen,
Glijdt over de deken, helpt me uit bed.
Kom, zeg ik tegen mijn benen, bewegen.




Sta op, ik ga leven, de nacht is voorbij.
Zwermen ganzen groeten de wereld.
Nieuwe gezichten vangen mijn blik.
Ik ben de gebeden van vroeger vergeten
Al mijn leden zeggen dank voor de dag.
We zingen Lied 218: 1,2,3en 5
Lezing Lucas 18: 9-14
Overweging
We zingen Lied 538
Gebeden
- Dankgebed en voorbeden. Na de woorden “zo zingen wij U biddend samen’
worden kaarsen ontstoken en zingen we Lied 368
- Persoonlijk stil gebed
- We zingen Lied 368]
- We bidden samen het Onze Vader
Inzameling van de gaven (onder orgelspel)
We zingen Lied 704
Zegenbede
De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven. Allen: Amen (3x)
We gaan zitten en luisteren naar orgelspel



