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• Orgelspel 

• VK: Welkom en mededelingen 

• We gaan staan 

• Cantorij en allen zingen: lied 281: 1,3,8,9 en 10 
 
Cant. 1. Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 
 
Cant. 3. Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison! 
 
Allen: 8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 
De schepping zingt zijn vreugde uit: Amen. Halleluja! 
 
Allen: 9. Het lied van wie zijn voorgegaan 
zet ons vandaag tot zingen aan: Amen. Halleluja! 
 
Allen: 10. Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. Amen. Halleluja! 
 

• VK: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft in alle tijden 
en nooit loslaat waaraan hij ooit begonnen is. 

• VK: Drempelgebed (we gaan zitten) 
Hier verzameld in een kring van mensen, 
in een kerk waar Uw naam al eeuwen klinkt 
en waar de muren onze gebeden dragen, bidden wij: 
Omring ons met Uw licht 
Koester de namen die wij gedenken 
Dat wij onze geliefden 
geborgen weten in Uw licht. Amen. 
 

• We zingen: lied 139: 1 en 2 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 



2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

• Groet 

• Kyriëgebed afgesloten met 
Liefdevolle God, schepper van al wat leeft, ontferm u over ons  
Jezus Christus, dienaar van mensen, ontferm u over ons  
Heilige Geest, adem van ons leven, ontferm u over ons 
 

• Cantorij en allen zingen: lied: 199 

 
 



• Noemen van namen afgewisseld met ZZZ 26 

 
 

• Iedereen krijgt gelegenheid een kaarsje aan te steken, terwijl cantorij 
en allen zingen: lied: ‘Heer, herinner u de namen’ (mel. lied 730) 
 
Allen: 1. Heer herinner U de namen, / ieder die gestorven is 
Zie ons aan zoals wij kwamen / uit de diepte, het verlies 
van de mensen, die wij dragen, / op de lippen, in ons hart, 
die wij  missen sinds de dagen / dat de dood ons huis verwart. 
 
Cant. 2. Heer, U weet hoe vaak wij deelden / van ons dagelijkse brood, 
hoe wij vochten, hoe wij speelden / ongehinderd door de dood. 
Ooit bent U met ons begonnen / aan een ware levensreis. 
Langs de wegen van verlangen / gaan wij biddend, breng ons thuis. 
 

Cant. 3. Uit het duister van de dalen / zoeken wij uw nieuw gebied. 
Laat ons niet in schuld verdwalen, / niet verzanden in verdriet. 
U bent onze hoop voor ogen, / spreek één voord, je bent bemind,  
zoals Jezus werd bewogen / met ontferming voor een kind. 
 
Allen: 4. God, gedenk de vele aardse / tranen van verdriet en zorg, 
vang ze op Heer, en bewaar ze / in uw kruik van troost en borg; 
en ontvang de levensparels / die wij koesteren als een schat, 
wil hen in uw rijk bewaren / en gebruiken voor uw stad. 
 

• Lezing:  psalm 138: 1-3, 7-8 (lector) 

• Cantorij en allen zingen: lied 996 
 
Cant. 1. Om eenvoudigen van geest 
aan wie de hemel toegezegd is, 
hen die wonen in verdriet 
en voor wie vreugde weggelegd is, 
om wie Gij zalig hebt geprezen, 
Heer, wil ons van het kwaad genezen. 



Cant. 2. Om zachtmoedigen van hart, 
geroepen om het land te erven, 
hen die hongeren naar recht 
en die Gij recht zult doen verwerven, 
om wie Gij zalig hebt geprezen, 
Heer, wil ons van bedrog genezen. 
 
Allen: 3. 

 

 
 
Allen: 4. Vredebrengers onder ons, 
die Gij uw kinderen zult heten, 
mensen om uw naam vertrapt, 
die zich in U geborgen weten, 
om wie Gij zalig hebt geprezen, 
Heer, wil ons van onszelf genezen. 
 

• Lezing: Mattheüs 5: 1-10 (lector) 
 



• We zingen: lied 339a 
 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
 

• Preek: Mattheüs 11: 28-30 (lector) 

• Cantorij en allen zingen: lied 728 
 
Solo 1.: De heiligen ons voorgegaan, 
hebben hier niets verworven, 
maar zijn aan ’t einde van hun baan 
als vreemdeling gestorven. 
Cant. Maar zij geloofden dat Gods hand 
die hen tot daar geleid had 
in ’t beter, hemels vaderland 
een stad voor hen bereid had. 
Allen:  

 
 
Solo 2.: Zij trokken uit als Abraham, 
door God de Heer geroepen 
zonder te weten waar hij kwam, 
om ’t land van God te zoeken. 

Cant. Zij zijn gestorven in zijn naam 
en hebben niets geweten 
dan dat Hij had gezegd: Ik schaam 
mij niet uw God te heten.  
Allen: Geprezen zij zijn naam… 
 



Allen: 3. Die van de aarde vrijgekocht 
nu rusten van hun werken, 
zij spreken en getuigen nog 
om ons geloof te sterken, 
dat wij omgeven door de wolk 
de weg ten einde lopen, 
één met het heilig trekkend volk 
in liefde en in hope. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij doet ons veilig gaan! 
Kom, zingen wij tesaam 
met alle heiligen 
 

• Gebeden 
- Inleiding op gebed: de cantorij zingt lied 200 
- Dankgebed-voorbeden-stilgebed, telkens afgesloten met: Zo 

bidden we samen: Heer onze God wij bidden U, verhoor ons. 
- Kaarsen worden ontstoken terwijl we zingen: lied 200 

 



 
- Samen bidden we het onze Vader 

 

• Collecte 

• Cantorij en allen zingen staande: lied 416 
 
Cant. 1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Allen: 2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Allen: 3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Allen: 4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

• Zegen 
In ons hart en in ons huis de zegen van God 
In ons komen en in ons gaan de vrede van God 
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God 
Bij het einde, nieuw begin, de armen van God  
om ons op te vangen, thuis te brengen. Amen 
 

• Orgelspel (we gaan zitten) 
 
 
 
Na de dienst bent u hartelijk welkom in de Huve voor koffie en thee 


