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• Orgelspel 

• Welkom en mededelingen 

• Liturgische schikking en kaars aansteken 

• We gaan staan 

• Cantorij en allen zingen: lied 476: 1,2 en 3 
 
Cant. 1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 
 
Allen: 2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. 
Kyrieleis. 
 
Allen: 3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis. 
 

• VK: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft in alle tijden 
en nooit loslaat waaraan hij ooit begonnen is. 
 

• VK: Drempelgebed (we gaan zitten) 
In het begin was het woord, 
en het woord was bij God. 
Alles is door God ontstaan 
Niets bestaat zonder God. 
Het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis kon het niet aan. 
God, wees bij onze angst en ons verdriet, 
wees bij ons hier aanwezig. Amen. 
 



 

• We zingen: lied 139: 1 en 2 
 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

• Groet 

• Gebed om ontferming, afgesloten met 
 
Het eeuwig licht staat aan ’t begin, neemt de hele wereld in. 
Al is de nacht ook nog zo dicht, 
het maakt ons kinderen van het licht. Kyrieleis. 
Hij God uit God van eeuwigheid, die een mens wordt in de tijd, 
Hij voert ons uit de duisternis,  
naar waar de hemel open is.  
Kyrieleis. Amen. 
 

• Cantorij en allen zingen: lied 505 
 
Cant. 1. In de nacht gekomen 
kind van hogerhand, 
licht in blinde ogen, 
licht dat zingend brandt, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen – 
Heer, de wereld wacht. 
 
 
 



 
Allen: 2.  

 
 
Allen: 3. In de nacht gekomen, 
onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, 
kom – de wereld wacht. 
 

• Lezing: Jesaja 52: 7-10 
 



• Cantorij en allen zingen: lied 503 
 
Cant. 1. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 
de oorsprong der schepping, de rijzende zon: 
dit leven zal stralen, door God zelf bemind. 
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 
 
Cant. 2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
 
Allen: 3. 

 
 
Allen: 4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 
 

• Lezing: Johannes 1: 1-14 

• Cantorij en allen: lied 499 
 
Cant. 1. Nu gaat de hemel open,  Cant. 2. Een kind ligt in de kribbe, 
de aarde raakt in bloei,    Gods Zoon gaat onze gang, 
de vrede daalt van boven,   het leven kan beginnen, 
God lacht de mensen toe.   geluk ligt voor de hand. 



Allen: 3. 

 
 
Allen. 4. Hij zit bij ons aan tafel, allen: 5. O broeder in ons midden, 
Hij deelt met ons zijn brood, Gods strijd om ons bestaan, 
zijn God is onze Vader,  wij willen U aanbidden, 
Hij is een huisgenoot.  wij leven in Uw naam. 
 

• Preek 

• We zingen: lied 474 
 
1. Loof God, gij christenen, maak Hem groot 
in zijn verheven troon, 
die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
en zendt zijn eigen Zoon. 2x 
 
2. Hij daalt uit ’s Vaders schoot terneer 
op aard om kind te zijn, 
een kindje arm en naakt en teer 
al in een kribje klein. 2x 
 
3. Verzakende zijn macht en recht, 
verkiest Hij zich een stal, 
neemt de gedaante aan van een knecht, 
de Schepper van het al. 2x 
 
 



4. Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 
Hij neemt ons vlees en bloed 
en geeft ons in zijns Vaders huis 
zijn eigen overvloed. 2x 
 

• Gebeden, telkens afgesloten met: Zo bidden we samen: Heer onze 
God, wij bidden U verhoor ons. 
o Bij het aansteken van kaarsen zingen we: lied 491 

 
 
o Onze Vader 
 

• Collecte  

• We zingen staande als slotlied: lied 481 
 
1. Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer! 
 



2. Hij, die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer! 
 
3. Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer! 
 

• Zegen, Cantorij en allen zingen de Zegen van Sint Patrick 
 
Cant.: De Heer zij voor je om je de goede weg te wijzen. De Heer 
zij naast je om je in de armen te sluiten en je te beschermen. De 
Heer zij achter je om je te bewaren voor valsheid. De Heer zij onder 
je om je op te vangen als je valt. 
Allen: 

 
Cant. Om je de goede weg te wijzen 
Allen: De Heer zij naast je 
Cant. om je in de armen te sluiten en je te beschermen. 
Allen:  

 
Cant. om je te bewaren voor valsheid. 
Allen: De Heer zij onder je 
Cant: om je op te vangen als je valt. De Heer zij in je om je te 
troosten als je verdrietig bent. De Heer zij om je heen om je te 
verdedigen. De Heer zij boven je om je te zegenen. Zo zegene je 
de goede God 
Allen: 2x 

 
• Orgelspel (we gaan zitten) 


