
Avondgebeden in de Stille Week 
14, 15 en 16 april 2025 
 
 
 

 
Mijn God, mijn God, waarom hebt U 
Mij verlaten? 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Ik heb dorst. 

 

 
 
 

  
 
 
Het is volbracht. 
 
 

 
 
 
 
 

Vader, in Uw handen leg 
Ik mijn geest’. 
 
 



 
 
Korte toelichting op de zeven woorden van Jezus aan het kruis 
 
In de verschillende evangeliën zijn zeven uitspraken van Jezus bewaard 
gebleven: zeven zinnen die Jezus uitspreekt op het kruis. Het zijn zeven 
aangrijpende en geladen uitroepen. Het zijn niet alleen de woorden van 
de lijdende mens, maar ook van Gods geliefde Zoon. Zeven is het getal 
van volheid en volmaaktheid. Zoals God in zeven dagen de wereld 
schept en haar tot voltooiing brengt, zo komt Jezus’ leven tot voltooiing 
op het kruis, waar hij deze zeven woorden uitspreekt. De kruiswoorden 
worden ook wel beschouwd als de meest heilige woorden die Jezus ge-
sproken heeft omdat hij ze uitspreekt op het kruis, in het aanschijn van 
de dood. Het zijn zeven woorden om bij te bezinnen. Wat zeggen ze ons 
vandaag? En hoe kunnen deze woorden ons vandaag bemoedigen en 
inspireren? 
Vorig jaar waren de eerste drie kruiswoorden aan de orde; in de avond-
gebeden van dit jaar vervolgen we de reeks, met de laatste vier kruis-
woorden van Jezus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag 14 april: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 
 
- Het is stil in de kerk 
- Bemoediging en drempelgebed 

Wie woont in de hoede van de Eeuwige 
Overnacht in de schaduw van de Machtige 
Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen 
Hij is een schild, een muur om je heen. 
 

- Psalmgebed, zingen en lezen psalm 91 
o Lezen: psalm 91: 1-4 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest 
en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water 
zweefde Gods geest. God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 
God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de 
duisternis. 

 
o We zingen: lied 91: 5 en 6 

 



 
 

6. Ja, zij zijn om u als een wacht, 
zij dragen u op handen; 
lichtvoetig, in des Heren kracht, 
zo gaat gij door de landen. 
Uw voet bezeert zich aan geen steen, 
de leeuw ontwijkt uw schreden, 
de slang krimpt voor uw voet ineen, 
gij zult de draak vertreden. 

 
o Lezen: psalm 91: 14-16 
 
God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te 
scheiden van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten 
aangeven en de dagen en de jaren, en als lampen aan het hemel-
gewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. God 
maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heer-
sen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 

 
- Gebed 

 
O, Zoon van God, wij aanbidden u 
in het mysterie van uw lijden. 
U hebt vanaf het kruis ieder woord  
voor ons mensen geloofd, gesproken en geroepen 
Ieder woord vanaf het kruis is de sterke band 
die ons met de Vader verbindt. Amen. 
 

- We zingen: lied 22: 1 
 
1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 



Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 
 

- Lezing: psalm 22: 4-9 
 
U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. Op U hebben 
onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en U verloste 
hen, tot U geroepen en zij ontkwamen, op U vertrouwd en zij werden 
niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens, door ieder-
een versmaad, bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij, 
ze schudden meewarig het hoofd: ‘Wend je tot de HEER! Laat Hij je 
verlossen, laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je?’ 
 

- We zingen: lied 22: 4 
 
4. Gij die mijn ogen 't levenslicht ontsloot, 
mij hebt geroepen uit de moederschoot, 
mij aan mijn moeders borst een rustplaats bood, 
voor kwaad beveiligd, 
Gij hebt mij U ten eigendom geheiligd. 
Gij, die alleen mijn God zijt en mijn Vader, 
blijf mij niet ver, want nu het onheil nadert 
helpt mij niet een. 
 

- Lezing: Marcus 15: 33-34 
Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur 
aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus 
met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal be-
tekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’  
 
Lof zij u Christus In eeuwigheid, Amen 
 

- Korte toelichting bij kruiswoord van Jezus: ‘Mijn God, mijn God, 
waarom hebt U Mij verlaten?' (Marc. 15: 34) 
 
Jezus neemt hier de woorden van psalm 22 in de mond. We zouden 
kunnen denken dat Jezus twijfelt aan zijn geloof, maar juist door 
deze psalm in de mond te nemen, geeft Hij blijk van een diep ver-
trouwen in God. In zijn diepste pijn en in het moment dat Hij zich 



helemaal verlaten voelt, kan Hij tot Zijn Vader bidden. Zoals Jezus 
heeft geroepen naar zijn Vader, zo mogen ook wij voor God gaan 
staan met al onze twijfels, al ons verdriet en ons lijden.  
 

- We zingen: lied 576b: 1 en 2 
 

  1.O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag. 
 

2. O hoofd zo hoog verheven, 
o goddelijk gelaat, 
waar werelden voor beven, 
hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in ’t licht gedragen, 
door engelen omstuwd, 
wie heeft U zo geslagen 
gelasterd en gespuwd? 

 
- Inleiding op de meditatie 

 
We maken onze handen vrij en leggen ze rustend of ontvangend 
in onze schoot. We nemen een ontspannend lichaamshouding aan 
en worden ons bewust van de Leven-gevende Adem die ons tel-
kens weer doorstroomt. 
In stilte luisteren we naar ‘Eli, Eli, lama sabachtani (BYU Singers) 
 

- Gebedszang: lied 598, Als alles duister is (3x) 
 

-  



 
 

- Gebedsintenties, telkens beantwoord met: Wanneer ik roep tot u, 
hoor naar mijn bidden Heer. 

- Gebedszang: lied 598, Als alles duister is… 
- Als avondgebed: Gebed om hulp 

 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij? 
Waarom? Ik roep het uit naar U. 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij? 
Waarom? U blijft ver weg voor mij. 
 
Ik roep U overdag, maar U antwoordt niet. 
Ik roep U in de nacht en vind geen rust. 
Help mij zoals U dat altijd heeft gedaan. 
O Heer, blijf dan niet ver bij mij vandaan. 
 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij? 
Waarom? Ik roep het uit naar U. 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij? 
Waarom? U blijft ver weg voor mij. 



Blijf bij mij in het naderend onheil, Heer. 
Blijf bij mij als de vijand lacht en spot. 
Blijf bij mij als de angst mij gevangen houdt. 
U bent toch al mijn kracht, U bent mijn God. 
 
U bent de God van trouw, die mij recht zal doen. 
U hoort mij roepen, stelt mij nooit teleur. 
Ik zal U blijven prijzen, meer dan voorheen. 
Almachtig God, U laat mij nooit alleen.

- Samen bidden we het Aramese Onze Vader 
 

Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verle-
den, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit u wordt geboren: 
de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw ver-

nieuwt. 
 

- Zegenbede 
 
Nu hier de avond valt 
Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede 
Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon. 
Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen! 
Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede. Amen 
 

- Bij het weggaan in stilte horen ‘Otche Nach, het Orthodoxe Onze 
Vader (u mag bij deze muziek natuurlijk ook even blijven zitten!) 

 
Wilt u de orde van dienst weer terugleggen op de stoel! 
  



Dinsdag 15 april: ‘Ik heb dorst’. 
 
- Het is stil in de kerk 
- Bemoediging en drempelgebed 

 
Wie woont in de hoede van de Eeuwige 
Overnacht in de schaduw van de Machtige 
Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen 
Hij is een schild, een muur om je heen. 

 
- Psalmgebed, zingen en lezen psalm 91 

o Lezen: psalm 91: 1-4 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest 
en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water 
zweefde Gods geest. God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 
God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de 
duisternis. 

 
o We zingen: lied 91: 5 en 6 

 



 
 
6. Ja, zij zijn om u als een wacht, 
zij dragen u op handen; 
lichtvoetig, in des Heren kracht, 
zo gaat gij door de landen. 
Uw voet bezeert zich aan geen steen, 
de leeuw ontwijkt uw schreden, 
de slang krimpt voor uw voet ineen, 
gij zult de draak vertreden. 

 
o Lezen: psalm 91: 14-16 
 
God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te 
scheiden van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten 
aangeven en de dagen en de jaren, en als lampen aan het hemel-
gewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. God 
maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heer-
sen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 

 
- Gebed 

 
O, Zoon van God, wij aanbidden u 
in het mysterie van uw lijden. 
U hebt vanaf het kruis ieder woord  
voor ons mensen geloofd, gesproken en geroepen 
Ieder woord vanaf het kruis is de sterke band 
die ons met de Vader verbindt. Amen. 
 

- We zingen: lied 42: 1 en 7 
 
1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 



Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 

- Lezing: Joh. 4: 5-7, 10-14 
Daarvoor moest Hij door Samaria heen. Zo kwam Hij bij de Sama-
ritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn 
zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was ver-
moeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het mid-
daguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Je-
zus zei tegen haar: ‘Geef Mij wat te drinken.’ Jezus zei tegen haar: 
‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, 
zou u Hém erom vragen en dan zou Hij u levend water ge-
ven.’ ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘U hebt geen emmer, en de put is 
diep – waar wilt U dan levend water vandaan halen? U kunt toch 
niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gege-
ven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn 
vee.’ Jezus antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer 
dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit 
meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron wor-
den waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 
 

- We zingen: lied 653: 3 en 7 
 
3. Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 
 



7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 

- Lezing: Johannes 19: 28 en 29 
Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel 
in vervulling te laten gaan zei Hij: ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een 
vat water met azijn; ze doopten er een spons in en brachten die, 
gestoken op een majoraantak, naar zijn mond. 
 
Lof zij u Christus In eeuwigheid, Amen 
 

- Korte toelichting bij kruiswoord van Jezus:  
 
Ik heb dorst, zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. Het is voor 
Hem aanleiding om te spreken over Levend Water; met de woorden 
van psalm 42: ‘Zoals de hinde die naar het water smacht, zo dorst 
mijn ziel naar u, mijn God’. Aan het kruis verlangt Jezus naar de 
eeuwigheid, dorst naar overgave, naar Zijn Vader. 
Ons vertelt deze dorst van Jezus ook om te blijven verlangen naar 
God, ons laven aan het levende water als Bron voor ons leven; dan 
ook dorsten naar gerechtigheid, vrede, een goede schepping.  
 

- We zingen: lied 760: 1,2 en 3 

 



2. Gij gaat in ’t donker voor ons uit 
en niemand stuit 
uw grote gang 
de eeuwen door, een wereld lang. 
 
3. Al dwalen we ook ten dode af 
tot over ’t graf, 
voorgoed zijt Gij 
ons met uw tederheid nabij. 

- Inleiding op de meditatie 
 
We maken onze handen vrij en leggen ze rustend of ontvangend 
in onze schoot. We nemen een ontspannend lichaamshouding aan 
en worden ons bewust van de Leven-gevende Adem die ons tel-
kens weer doorstroomt. 
 

- In stilte luisteren we naar: The deer’s Cry, Arvo Pärt 
 

Christ with me, Christ before me, Christ behind me, 
Christ in me, Christ beneath me, Christ above me, 
Christ on my right, Christ on my left, 
Christ when I lie down, Christ when I sit down, 
Christ in me, Christ when I arise, 
Christ in the heart of every man who thinks of me, 
Christ in the mouth of every man who speaks of me, 
Christ in the eye that sees me, 
Christ in the ear that hears me, 
Christ with me. 
 

- Gebedszang: lied 598, Als alles duister is (3x) 
 

- Gebedsintenties, telkens beantwoord met: Wanneer ik roep tot u, 
hoor naar mijn bidden Heer. 
 

- Gebedszang: lied 598 (3x) Als alles duister is 
- Tekst van lied 587: 5,6 en 7 bij het kruiswoord 

Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis 
zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling, 
liefde is dorst naar vrede zonder einde, 
water dat wijn wordt. 



Zing met de psalm: geen woord is er gebroken – 
de waarheid is gezien om te geloven. 
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige 
wil ik mij buigen. 
 
Rijke geschenken zou ik willen geven, 
eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 
Licht voor de wereld. 
 

- Samen bidden van Aramese Onze Vader 
 

Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verle-
den, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit u wordt geboren: 
de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw ver-

nieuwt. 
 

- Zegenbede 
 
Nu hier de avond valt 
Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede 
Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon. 
Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen! 
Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede. Amen 
 

- Bij het weggaan in stilte horen ‘Otche Nach, het Orthodoxe Onze 
Vader (u mag bij deze muziek natuurlijk ook even blijven zitten!) 

 
 
Wilt u de orde van dienst weer terugleggen op de stoel! 



Woensdag 16 april 2025: ‘Het is volbracht’  
en ‘Vader, in Uw handen leg Ik mijn geest’ 

 
- Het is stil in de kerk 
- Bemoediging en drempelgebed 

 
Wie woont in de hoede van de Eeuwige 
Overnacht in de schaduw van de Machtige 
Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen 
Hij is een schild, een muur om je heen. 
 

- Psalmgebed, zingen en lezen psalm 91 
o Lezen: psalm 91: 1-4 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest 
en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water 
zweefde Gods geest. God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 
God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de 
duisternis; 

 
o We zingen: lied 91: 5 en 6 

 



 
 
6. Ja, zij zijn om u als een wacht, 
zij dragen u op handen; 
lichtvoetig, in des Heren kracht, 
zo gaat gij door de landen. 
Uw voet bezeert zich aan geen steen, 
de leeuw ontwijkt uw schreden, 
de slang krimpt voor uw voet ineen, 
gij zult de draak vertreden. 

 
o Lezen: psalm 91: 14-16 
 
God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te 
scheiden van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten 
aangeven en de dagen en de jaren, en als lampen aan het hemel-
gewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. God 
maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heer-
sen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 

 
- Gebed 

 
O, Zoon van God, wij aanbidden u 
in het mysterie van uw lijden. 
U hebt vanaf het kruis ieder woord  
voor ons mensen geloofd, gesproken en geroepen 
Ieder woord vanaf het kruis is de sterke band 
die ons met de Vader verbindt. Amen. 
 

- We zingen: gezang 46: 1,2,7 en 8 (bundel ’38) 
 
1. Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor zijn oog aan 't kruishout brak, 



2. Hoe nog stervende zijn mond 
troost voor vriend en moeder vond, 
weet ik: "Hij vergeet ons niet, 
schoon Hij stervend ons verliet." 
 

3. Hoor ik dan, hoe Jezus bad 
voor wie Hem gekruisigd had, 
'k weet dan: "Bij de Heiland is 
ook voor mij vergiffenis." 

- Lezing: Lucas 23: 44-47 
Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de 
zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde 
het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met 
luide stem: ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.’ Toen Hij dat 
gezegd had, blies Hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er 
gebeurd was en loofde God met de woorden: ‘Werkelijk, deze 
mens was een rechtvaardige! 
 

- We zingen: In manus tuas…Vader, in Uw handen leg ik Mijn geest. 

 



- Lezing: Johannes 19: 29 en 30 
Er stond daar een vat water met azijn; ze doopten er een spons in 
en brachten die, gestoken op een majoraantak, naar zijn 
mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: ‘Het is volbracht.’ 
Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. 
Lof zij u Christus In eeuwigheid, Amen 
 

- Korte toelichting bij kruiswoord van Jezus:  
Jezus’ taak is volbracht… maar de berichten en de beelden over 
armoede, geweld en oorlog laten zien, dat het lijden van Jezus nog 
steeds verder gaat. Zolang als Jezus nog sterft in de gekwetste 
mensen van vandaag, kunnen wij niet lijdzaam toezien. Wees niet 
doof voor het geschrei van God in de wereld!  
Jezus geeft zich over, Zijn geest in handen van de Vader. ‘Hij gaf 
de geest… Hij geeft Gods Geest door aan ons, het begin van nieuw 
leven. 
 

- We zingen: lied 590 
 

 
 

2. De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 
 

3. Hoe slaapt Gij nu, 
die men zo ruw 
aan ’t kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 
 



4. ’t Is goed, o Heer, 
Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, 
in uw dood begraven. 

 

5. Hoe wonderlijk, 
uitonderlijk 
een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk 
van ons afgenomen. 

- Inleiding op de meditatie 
 
We maken onze handen vrij en leggen ze rustend of ontvangend 
in onze schoot. We nemen een ontspannend lichaamshouding aan 
en worden ons bewust van de Leven-gevende Adem die ons tel-
kens weer doorstroomt. 
In stilte luisteren we naar ‘Es ist volbracht’ uit Johannes Passion 
 

- Gebedszang: lied 417 (3x) 

 
 

- Gebedsintenties, telkens beantwoord met: Wanneer ik roep tot u, 
hoor naar mijn bidden Heer. 

- Gebedszang: lied 417 (3x) 
- Gebed bij het kruiswoord:  

Jezus, dank U voor zoveel. Dank U dat U alles verdragen hebt. 
Dank U voor Uw standvastigheid, Uw uithoudingsvermogen. Dank 
U, dat U alles voor ons hebt volbracht. Uw kruis is bron van hoop. 
Uw kruis is bron van leven. Wil met ons de weg gaan tot in het uur 
van onze dood. Wees ons nabij, dichter dan wij ons zelf nabij zijn. 



- Samen bidden van Aramese Onze Vader 
 

Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verle-
den, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit u wordt geboren: 
de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw ver-

nieuwt. 
- Zegenbede 

 
Heer, in uw handen bevelen wij onze geest, nu de avond is gekomen 
en de hemel donker wordt. 
In uw handen bevelen wij huis en haard, ons werk en onze woning. 
In uw handen bevelen wij zonen en dochters, vaders en moeders. 
In uw handen bevelen wij broeders en zusters, vrienden en vijanden. 
In uw handen bevelen wij de wind en het water, de wereld en al wie er 
op wonen. 
In uw handen bevelen wij ons denken en doen, onze driften en onze 
dromen. 
In uw handen bevelen wij onze ziekten en onze zorgen, onze ziel en 
zaligheid. 
Nu de avond is gekomen en de hemel donker wordt - laat uw aanschijn 
over ons lichten en geef ons uw vrede. Heer, in uw handen bevelen wij 
onze geest. Amen. 

 
 
 

- Bij het weggaan in stilte horen ‘Otche Nach, het Orthodoxe Onze 
Vader (u mag bij deze muziek natuurlijk ook even blijven zitten!) 

 
 
Wilt u de orde van dienst weer terugleggen op de stoel! 


