Orde van dienst 16 november 2025
e We zingen als intochtslied: Lied 841
e Welkom
e We zingen “Tel uw zegeningen” (JdH 256: 1 en 4)
1. Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze één voor één.
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Refrein: Tel uw zegeningen, één voor één.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze een voor een.
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
4. Zo in alle moeiten zorgen zonder tal.
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe.
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.
Refrein ......
o Stil gebed, votum en groet
¢ We zingen “Ruwe stormen mogen woeden” (Lied 445, LB 1973)
Ruwe stormen mogen woeden,
Alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden:
Door een’ nacht, hoe zwart, hoe dicht,
Voert Hij mij in 't eeuwig licht.
Introductie
Gebed
Lezingen: Exodus 33:22 en Mattheus 14: 22-33
We luisteren naar “Wees stil” (Opw. 695)
Preek
We luisteren naar “Lopen op het water” (Opw. 789)
Danken en bidden
Collecte
We zingen Lied 913
Zegen
Bij het uitgaan luisteren we naar “Door de storm”




