Orde van dienst voor zondag 28 december 2025

Orgelspel

Welkom (VK), daarna gaan we staan

We zingen Psalm 8: 1 en 2

Bemoediging (VK)

Onze hulp is in de Naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw bilijft in alle tijden

en nooit loslaat waaraan hij ooit begonnen is. Amen
We gaan zitten

Drempelgebed (VK)

Hoor ons aan, Eeuwige God,

hoor ons bidden!

Gij, die ons hart aanziet, Gij, die onze diepten peilt,

blijf ons niet verborgen!

Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.

Gij, Heer, vergeef ons!

Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,

geef ons uw genade!

Breng ons in het reine met U en met elkaar.

Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. Amen.
We zingen Psalm 8: 3 en 6

Groet

Kyriegebed, afgesloten met:

Liefdevolle God, schepper van al wat leeft, ontferm u over ons.
Jezus Christus, dienaar van mensen, ontferm u over ons.
Heilige Geest, adem van ons leven, ontferm u over ons.
Als loflied zingen we Psalm 150

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing Jeremia 31: 15-17 (lector)

We zingen Lied 494

Lezing Matthels 2-13-18 (lector)

We zingen Lied 807: 1, 2 en 3

Overdenking

We zingen Lied 489: 1 en 2

Gebeden

- dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met “zo bidden we samen”:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

- stil gebed

- ontsteken kaarsen terwijl we zingen Lied 458 (3x)

- Onze Vader

Collectes

We zingen (staande) ons slotlied Lied 511: 1,2, 5en 7
Zegen, gezongen Amen (3x)

We gaan nog even zitten en luisteren naar orgelspel



