
Oogstdankviering 2025 
 
Welkom bij de oogstdankviering,  
trouwe kerkgangers en gasten in De Oude MaƩheüs en alle kijkers en luisteraars thuis! Wat 
geweldig dat we in verbondenheid God kunnen danken voor de aarde, vruchtbaarheid en al het 
werk dat verzet is voor de oogst. We beginnen de viering met prachƟge beelden van onze aarde, 
dat kleine zwevende planeetje in het onmetelijke heelal. Die wonderlijke schepping van de 
Eeuwige waar wij leven met planten en dieren om ons heen. De heilige Franciscus van Assisi ziet 
in de natuur de weerspiegeling van God. De Eeuwige is om ons heen, in elke plant, steen, 
zandkorrel. Alles getuigt van zijn aanwezigheid. Kijk maar eens goed om je heen en verwonder 
je. Wat zie je als je goed kijkt naar een boom, een mus, een paardenbloem? Kijk om je heen, er 
is zoveel dat je blij kan maken. Waardoor er blij van gaat zingen! Dat doen we vandaag met 
muzikale begeleiding van Grietje Hensens. De diaconie verzorgt de gehele dienst. Een fijne 
viering gewenst!  
 
Orde van dienst 

- Welkom  
- Zingen: Wonderwereld vol geheimen (melodie lied 268) – staan 

 
1. Wonderwereld, vol geheimen,  

schepping van God,  
al wat ons verbaast, verbijstert,  
leeŌ van uw zorg:  
vormen, kleuren, klank te over,  
tastbaar weefsel, veelbelovend,  
alles wat ons hart verovert,  
schepping van God.  
 

2. Ieder mens bestaat per graƟe,  
leeŌ van Gods gunst;  
elke stam en taal en naƟe:  
hemelse kunst.  
Jij, voor het geluk geboren,  
jij, in zielloos werk verloren,  
jij, die bouwt de hoogste toren,  
leeŌ van Gods gunst.  

  
3. Hoe kan ik uw goedheid eren,  

Heer, voor alƟjd,  
elk unieke mens waarderen,  
zijn eigenheid?  
Hoe bewaar ik alle dagen  
eerbied voor uw aardse gaven,  
hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor alƟjd?   

 
- Drempelgebed: (uit Iona) – ziƩen  

 
Vg.   God boven ons - bomen en vogels,  
  het zonlicht, sterren en maan  
Samen:  God boven ons  



  God onder ons - aarde, zand en beken,  
 wortels en keien  
 God onder ons 
   
 God om ons heen – zeeën en winden, steden,  
 dorpen, dieren, mensen   
 God om ons heen  
 
 God binnenin ons – hopen, huilen en lachen  
 liefde en verwondering  
 God binnenin ons 
  
 God boven ons, God onder ons 
 God om ons heen, God binnenin,  
 we vieren dat U ons maakte,  
 dat U van ons houdt,  
 dat U ons roept om met U 
 te werken en te rusten. Amen 
 

- Lied 216: Dit is een morgen  
- De schikking  
- Lied 880 
- Franciscus van Assisi en zijn Zonnelied 
- Muziek: Zonnelied op muziek van Hildegard van Bingen 
- Het Zonnelied afgewisseld met liederen 

Heel de schepping zingt voor U 
 Lieve God almachƟg  
 

 Broeder Zon bezingt de dag 
 Stralend mooi en krachƟg. 
Zusje maan en al haar sterren 
Staan te fonkelen van verre 
  
Broeder wind blaast met een zucht 
 Stapelwolken door de lucht 
Zuster water met haar stroom 
Wast de aarde fris en schoon 
 

 Broeder vuur danst laag en hoog 
 Stoer en vrolijk voor ons oog 
Zuster aarde, onze moeder, 
geeŌ ons voedsel, planten, bloemen. 
 

En de mens die zonder klagen 
Alle zorgen weet te dragen 
En een ander kan vergeven 
Is een parel van uw vrede 
 

- Lied 8b: Zie de zon, zie de maan 
 

Dank u zelfs voor zuster dood 
Die ons terug draagt in uw schoot 



Al uw werk is prachƟg 
Heel de schepping zingt voor U 
Lieve God almachƟg. 

- Lied 978: 1, 3 
- Maar toen…  Het begin was woest en leeg 

 Tot de Schepper inspiraƟe kreeg 
 Hij schiep de mens en zei ‘ Verroest’  
 Nou is pas alles leeg en woest.. (Hans DorresƟjn) 

- Betekenis Franciscus van Assisi voor onze Ɵjd 
- Lied 719 
- Gebeden:  

 Dankgebed en er worden kaarsen aangestoken  
 Voorbede: u krijgt gelegenheid om een lichtje te ontsteken  
 We sluiten de gebeden af met het zingen van het Onze Vader: lied 1006 

- Mededelingen 
- Collecte 
- Wegzending: Ga op weg  
- Muziek van de Scene: ‘Iedereen is van de wereld”  
- We gaan naar de Huve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


