
 



* Welkom 
 
* Introductie door Peter  
 
* Zingen lied 845 uit Nieuw Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Tijd van troosten tijd van tranen 
 tijd van mooi zijn tijd van schamen 

tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 



3. Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 

 

* Uit de bijbel: fragmenten uit Genesis 43 en 44 
 
* Zingen lied 488 (NLB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2. Hij werd geboren in de nacht 
 die al het licht heeft voortgebracht, 
 aan zon en maan zijn teugel legt, 
 Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
 

3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
 op Hem wordt alle last gelegd, 
 Hij woont te midden van het kwaad, 
 Hij troont in onze lage staat. 



4. Hij troont in onze lage staat 
 waar al wat leeft verloren gaat, 
 Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 
 dit licht dat zoveel luister schiep. 
 
5. Dit licht dat in het duister sliep 
 is God die ons bij name riep, 
 Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
 in den beginne was het woord. 
 
* Preek  “Durf te vragen” 
 
* Zingen lied 166b: 1 en 5 (NLB) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5.  God heeft alles omgekeerd, 
Jozef wordt als vorst vereerd, 
en het kwade valt in duigen 
en de broers ze moeten buigen: 
zo houdt God door Jozefs hand 
’t volk van Israël in stand. 

 

* Gebed 
 
* Collecte : “Stichting Mission Possible” .  
Een christelijke hulpverleningsorganisatie met een focus op kinderen 
en jeugd uit probleemgezinnen in landen van de voormalige Sovjet-
Unie. Dit doen we van vanuit christelijke bewogenheid, in navolging 
van de opdracht van Jezus. Wij zien het als onze opdracht om om te 
zien naar de armen en verdrukten. ( https://missionpossible.nl)  
 
 

 
 
 

https://missionpossible.nl/


* Zegenbede  
 
* Zingen slotlied 425 (NLB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Dankwoord  
 
 
 
 
 
 



 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor gesprek en vragen. 
Koffie / thee wordt u aangeboden door de kerk. Tegen betaling zijn er 
ook andere dranken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze dienst wordt live uitgezonden maar kan ook later terug gezien 
worden op www.kerkdienstgemist.nl en via https://www.pkneibergen-
rekken.nl/ .  
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