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• Orgelspel – Welkom 

• We zingen: 281: 1 en 2 
 
1. Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 
 
2. Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison! 
 

• Bemoediging(VK) 
Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft in alle tijden 
en nooit loslaat waaraan hij ooit begonnen is. 

• Drempelgebed (VK) 
God, onze Vader, nu wij hier zijn samengekomen 
bij U en bij elkaar, moeten wij U zeggen 
dat wij soms ver weg zijn van U en van elkaar. 
Wij vragen U: Neem ons bij de hand en help ons, 
Dat we samen verder gaan op Uw weg. Amen. 
 

• We zingen lied 67: 1 
 
1. God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 

• Gebed 

• Liturgische bloemschikking 

• Lezing 1: Mattheüs 26: 17-19: Pesach vieren 

• We zingen: lied 558: 1 en 4 
 
1. Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, Kyrie eleison. 



4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt, om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison. 
 

• Lezing 2: Johannes 13: 3-9: voetwassing en verzet van Petrus 

• We zingen: lied 569: 1 en 2 

 
 
2. Hij gaf ons zwijgende een teken 
en kwam ons voet voor voet nabij, 
Hij deed het water van zich spreken, 
het stort zich uit en reinigt mij. 

 

• Lezing 3: Johannes 13: 12-15: dienen zoals Jezus doet 

• We zingen: lied 569: 3 en 4 
 

3. Zo is de Heer een knecht geworden 
en tot de bodem toe gegaan 
om ons met ootmoed te omgorden, 
Hij doet ons zijn geringheid aan. 
 
4. Heer van mijn hart, U bent gekomen 
de nacht door naar uw grote dag, 
ik heb in eenvoud aangenomen 
dat ik U daarin volgen mag. 
 

• Lezing 4: Mattheüs 26: 20-25: verraad 



• We zingen: lied 561: 1 
 
1. O liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm u over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 

• Lezing 5: Mattheüs 26: 26-29: avondmaal vieren 

• We zingen: lied 390: 1,4 en 5 
 

 
 
4. Dat brood dat wij moeten eten 
om niet verloren te gaan. 
Wij delen het met elkander 
ons hele mensenbestaan. 
 
5. Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
U zelf aan ons uit voorgoed, 
een mens om nooit te vergeten, 
een God van vlees en bloed. 
 

• Gebeden-stil gebed 

• Collecte 



• We zingen als inleiding op het avondmaal: lied 387: 1 en 2 

 
 
2. Als wij van de feestwijn drinken / die Gij, Heer, ons geeft: 
leer ons dan om te gedenken / wie een lege beker heeft. 

 

• Nodiging 

• Tafelgebed 
U zegenen wij, Eeuwige, om de genezing van ons leven, 
om de liefde, ons geschonken, om de morgen, ons toegezegd. 
Zo vaak zijt Gij voor mensen geweest een licht, een vuur, een spoor. 
En wanneer wij U ontbreken, Uw naam onder ons is zoekgeraakt, 
dan zijt Gij daar: als een lied, dat niet verstomt. 
Met allen durven wij telkens opnieuw onze stem verheffen: 
Heilig, Heilig is Uw Naam. 
 
U zegenen wij, Eeuwige, om Jezus Messias die niet verloren ging 
zo klein als Hij zich maakte, zo diep als Hij zich bukte 
die ons de moed geeft zo te doen als Hij gedaan heeft. 
 
Toen Hij in de nacht van het verraad, - dat is heden, 
het brood nam en brak en zei: Neemt en eet, u allen.  
'Dit is mijn lichaam voor u gegeven’. 
Daarna nam Hij de beker wijn, gaf hem aan zijn vrienden 
als drank voor onderweg en zei: ‘Neemt en deelt hem met elkaar. 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit opdat ik U nabij zal zijn’. 
Hier vieren wij Zijn dood als een Pascha voor de Heer. 
Geef ons te geloven dat wat in liefde is gezaaid niet verloren gaat. 



 
Laat Uw Geest levenwekkend onder ons zijn 
ons nieuw maken tot kinderen van het Licht, 
die genegenheid en trouw hoog houden. 
 
Geef ons deze liefde dat wij elkaar van dienst willen zijn, 
zoals Hij onze Meesterdienaar is. 
Geef ons dit troostbrood voor vandaag en de dagen die komen. Amen. 

 
• Onze Vader 

• Gemeenschap van brood en wijn 

• Afsluiting maaltijd met zingen van lied 381: 6 
 
6. U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 

Overgang naar Goede Vrijdag 
(Direct na de Maaltijd ging Jezus naar de Olijfberg. We lezen enkele 
verzen uit de bijbel en zingen een lied om de gang van Jezus in deze 
nacht te gedenken. Als symbool van Zijn eenzaamheid, alleen met 
Zijn Vader, maken we de tafel onder het zingen van het lied, leeg: 
niets dan alleen het gebed, Uw wil geschiede, blijft Hem over.) 
 

• Lezing: Mattheüs 26: 30-36 

• We zingen: lied 558: 5 en 6; het brood wordt naar de consistorie 
gebracht 
 
5. Here, om uw bloedig zweet, als Ge alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, Kyrie eleison. 
 
6. Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, Kyrie eleison. 
 

• Lezing: Mattheüs 26: 37-41 

• We zingen: lied 561: 4 en 5; de kelken en bekertjes worden naar 
de consistorie gebracht: Jezus wordt alleen gelaten; alleen Zijn Va-
der is er om Hem te dragen. 



 
 
5. opdat ook wij o Heer U niet / verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn / waarmee de mensen mensen zijn 
 

• Lezing: Mattheüs 26: 42-46 

• We zingen: 571: 4 en 5 de stola wordt weggehaald; niets blijft, dan 
alleen Jezus’ gebed: Uw wil geschiede. 
 

 
 



5. Tot aan het einde van de tijd 
zal ik zijn wachtwoord horen: 
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij, 
en ik Hem toebehoren. 
 

• Zegenbede 

• We zingen: lied 253 

 
 
2. Laat dagen in de nacht, 
waar wanhoop heerst en dood, 
geloof en hoop op U: 
U hebt uw schepping lief, 
U hebt uw schepping innig lief. 
 
3. Kom, nacht, en troost ons zacht. 
Kom, God, genees ons hart. 
Kom, leg uw hand op ons 
en heel zo elke wond. 
Heel, Vader, ook de diepste wond. 
 

• In stilte verlaten we de kerk 


